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Beste Auvergniaten

Is dit nieuwe nummer van de VVA berichten bij u in de bus valt is het met de
zomer zowat gedaan.
‘We kunnen terugblikken op een vrij natte zomer met enkele
uitschieters wat temperatuur betreft in de maand juli en augustus. Het was
samengevat een kwakkelzomer. Mensen die naar warmere en drogere oorden
trokken hebben het wellicht beter getroffen.
Maar...... zoals Gerard Cox ooit zong Het is weer voorbij die mooie zomer
kunnen we dit keer niet zeggen. We hebben dadelijk weer onze pyama's aan.

Maar, beste mensen, we gaan ons weer richten op de komende herfsttijd wat
ook z'n bekoring heeft en een mooie boswandeling in deze periode heeft ook
z'n charme.

Wat kunt u zoal in dit nieuwe nummer aantreffen:

Terugblik op de voorjaarsbijeenkomst in Gouda
Een verhaal van Hanne Sons over haar beide overgrootouders
Verdere bijzonderheden over de komende najaarsvergadering

Traditionele
klederdracht
van de
Auvergne

13 MANDAILLES sy,
38 AURILLAC

Vailée de Jordanne

Vulkanen in de Auvergne

U ziet hier een paar beelden van gedeelten
van Frankrijk waar velen van u wellicht nog
goede herinneringen aan hebben. De
vulkanen van de Auvergne en de
klederdracht van de Auvergne. Zullen we v
hier ooit met de vereniging nog belanden? Puy de Dome



Johannes Vaissier en Adriana Holierhoek

Op deze twee foto’s zijn mijn overgrootvader en overgrootmoeder te zien.

Mijn overgrootvader, Joannes Vaissier, was de kleinzoon van Jacques Vaissier, de
jongen die begin 19¢ eeuw uit Pommier naar Nederland kwam. Mijn overgrootvader
moet zijn opa Jacques nog zeker gekend hebben, Joannes was bijna negen jaar toen
opa Jacques in 1854 overleed!

Joannes werd geboren op 11 juni 1845 in Maassluis. Hij
werd net zoals zijn vader loodgieter. Hij trouwde in
Maassluis op 21 oktober 1874 met Adriana Holierhoek.
Zij werd op 8 april 1850 in Maasland geboren. Ze was
enig kind van een niet heel arme boer.

Op de achterkant van de foto van Adriana staat dat deze
gemaakt is op hun trouwdag. Dit heeft een neef van
mijn moeder er bij geschreven. Terwijl mijn moeder
altijd vertelde dat deze foto vo6r hun trouwen gemaakt
zou zijn, wel op dezelfde dag bij dezelfde fotograaf,
maar omdat het twee aparte foto’s waren, en ze dus niet
knus samen op één foto stonden, was het mogelijk meer
ter gelegenheid van hun verloving.

Ze kregen 5 kinderen, 4
zonen en een dochter. Het
tweede kind was mijn opa, de vader van mijn moeder.

Joannes overleed op 1 oktober 1886 aan een
longontsteking, hij was pas 41 jaar. Opoe(tje), zoals mijn
moeder haar grootmoeder Holierhoek altijd noemde,
bleef dus als weduwe van 36 jaar achter met 5 kinderen,
waarvan de jongste nog net geen 2 jaar was.

Mogelijk had ze wel wat geld geérfd van haar vader.
Want ze zag ook nog kans om armen in Maassluis
financieel te steunen.

Mijn moeder, die dol op haar was, zei dat ze haar nooit
kwaad of uit haar humeur heeft gezien. Ze ging graag in
Maassluis logeren, en shep dan bij opoe in de bedstee. Opoe overleed op 20 juli 1937.
Ze bleef belangrijk voor mijn moeder, opoe was in haar ogen de beschermengel die
ons gezin voor ellende behoedde. Ik heb dat — hoewel ik het lieve mens dus nooit
gekend heb — een beetje van mijn moeder overgenomen. De ring die ik altijd draag is
van opoe. Jullie begrijpen hoe blij ik daarmee ben!

Hanne Sons



Verslag van bezoek VVA aan Gouda 8 mei 2016

Harry Delpeut en Anita Lestrade hadden in februari een voor-verkenning van Gouda
verricht en een gevarieerd programma gemaakt. Van de 27
aanmeldingen kwamen uiteindelijk 24 mensen. Heel erg leuk om
Louis Delpeut en zijn vrouw Nelly te verwelkomen. Zij zijn al
langere tijd lid van de Vereniging, maar gingen nu voor het eerst
mee op stap. Wat precies de familie-relatie is met Harry was niet
bekend. ( nagekeken in “het grote boek”: De vader van Louis was
een broer van de opa van Harry).

Het weer werkte goed mee. Heerlijk zonnig, geen wolk te zien.

' i Vanaf half elf verzamelde de groep bij de
Délifrance in de Hoogstraat. Met een kop koffie of
thee met diverse bladerdeeghapjes begon de dag
goed. Onze voorzitter Frits sprak een
welkomstwoord en iedereen kon lekker bijpraten.

Na een klein stukje lopen verzamelden we bij de
Waag aan de Markt. Hierin is de VVV gevestigd,
maar ook het Kaas-museum. Gids Erik vertelde
over de geschiedenis van Gouda en de
verschillende belangrijke ambachten van de stad.
Kaas, Goudse pijpen, plateel, kaarsen. Op de zolder
een informatieve tentoonstelling over kaas maken.
Gelukkig kon iedereen de wenteltrappen opkomen! Terug op de eerste verdieping wachtte
ons een kaas-proeverij, met een glas italiaanse rode wijn. Een Salento, doppio passo.
Interessante uitleg bij de verschillende kaassoorten.En dat oude kaas vetter is dan jonge
kaas wist ik niet! '

Een stukje lopen over de Markt met het
prachtige Stadhuis. Het is niet meer in gebruik
als stadhuis, maar wel nog als trouwlokatie. De
opstapplaats van de boot was niet heel ver
lopen. De schippers kwamen al gauw en we
vertrokken voor een tocht van ongeveer twee
uur.

De boot is een replica van een trekschuit uit de
19¢e eeuw. Soms wordt er als demonstratie nog
met paarden ervoor een stukje gevaren.

Eerst voeren we een stukje richting de
Hollandse IJssel, daar zijn de sluisdeuren dicht
sinds het hoge water in 1953. Vroeger was er
een getijdeverschil van meer dan twee meter. We draaiden hier om en gingen weer richting
centrum. De sluis is hier 800 meter lang, er was
veel scheepvaart, want de enige route voor grote
boten van Zuid-Nederland naar Amsterdam. Dat
was maar 7 uren varen vanaf hier. Ook is er een
bijzondere sluis, waarmee men het hoge water als
een snelle golf door de grachten kon laten spoelen
.En dan was het afval weer weg! Op de hoek met de
Kattensingel staat een mooi beeld van een man met
een ezel op zijn rug. Het heet: de omgekeerde
wereld. Vlak bij het station draaiden we weer om.
Hier zijn de kademuren erg laag, maar dat is om de
riolen goed te laten functioneren, niet onbelangrijk.




De zijstraten liggen ruim onder het waterniveau.
We tuften via de Turfsingel weer tot aan de
IJssel,en dan weer terug richting de start.
Onderweg was er leuke uitleg over de geschiedenis,
huizen en handel. Pieta en Anita zorgden voor de
biertjes en de wijntjes, die goed smaakten met dit
mooie weer!

In de drie kwartier die er was tot het verzamelen
in het restaurant wandelden we rond de St.
Janskerk, beroemd om de glas-in-lood ramen. De
kerk is helaas zondag niet te bezoeken, er zijn een
aantal missen. Maar het is zeer aan te bevelen om
de kerk een keer te bezoeken, ( entree te betalen, museumjaarkaart geldt niet. Het is in
bezit van de Hervormde Gemeente Gouda). De meesten van ons namens plaats op de
Markt op één van de vele terrassen om nog iets te drinken en daarna meldden we ons om
een uur of vijf bij Tante Tee. Een aardig
twee-gangen menu met twee drankjes.
Over een paar dagen veranderen ze in een
Pub. Dat zou verklaren waarom er een
tekort aan wijnglazen ontstond. Maar die
werden bij de buren geleend, zodat we onze
voorvaderen eer aan konden doen.

En toen was het weer tijd om op huis aan

Een geslaagde dag, hoorde ik van veel
mensen.
Tot in het najaar!

Anita Lestrade

Najaarsvergadering

Onze najaarsvergadering wordt dit jaar gehouden op zondag 9 oktober a.s.
Waterweg 110
3731 HN de Bilt  Dit is op een nieuwe locatie

Verzamelen tussen 11.00 en 12.00 uur, Koffie en bijpraten.
13.30 uur Lunch

14.30 uur Presentatie
15.00 uur Vergadering

Agenda vergadering

1. Mededelingen
2. Notulen vorige vergadering
3. Verslag van de penningmeester
4. Vacatures: voorzitter

lid kascontrolecommissie
5. Programma volgend jaar —
6. Wat verder ter tafel komt Doettie't of doettie't niet?
7. Sluiting




